DE BOVENMOLEN
Het gedicht onder de titel De Bovenmolen is eigenlijk een mooi maar in
feite een mysterieus en luguber verhaal. Een moord op een vrouw die in
Heerjansdam onbekend is gebleven, ondanks onderzoek en zelfs in Heer-
jansdam zou zijn begraven. We kunnen er van alles bij bedenken maar het
verandert niets aan het mysterie. Mijn zoektocht in de geschiedenis heeft
me geen duidelijke informatie gebracht. Het blijft het lezen zeker waard.

DE BOVENMOLEN

Tussen het dichte groen verscholen
Als een oase in het polderland

Stond daar de Bovenmolen

Achter de rietkraag van de Develkant

Omringd door hoge bomen
Heeft hij daar lang gestaan
Bewoners zijn gekomen
Bewoners zijn gegaan

Hij stond daar zo verlaten

Was haast één met de natuur
Nauwelijks liep hij in de gaten
Slechts een woning met een schuur



Het was een plaats om van te dromen De Bovenmolen zonder de molen,
Men keek op 't water van de Devel neer vorige eeuw

’s nachts krijsten uilen in de bomen

Altijd hing daar een aparte sfeer

Eens op een koude wintermorgen
Het weer was nevelig en grauw
Werd daar een lijk geborgen

Het lichaam van een vrouw

Het lichaam droeg de sporen

van een brutale moord

Men liet haar in den Devel smoren
Geen kreet werd er gehoord

En volgens de legende

Begroef men haar op Heerjansdam
Niemand was er die haar kende
Niemand wist vanwaar zij kwam

Ook de dader die werd nooit gevonden
Ondanks de moeite die het heeft gekost

Het leek of hij door de nevel was verzwonden
De moord werd nimmer opgelost
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