IN ZWAAR WEER BELAND
Dit keer geen column over Heerjansdam en omstreken maar wel een onder-
werp waar we allemaal bij betrokken zijn en waarvoor we onze adem inhou-
den. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen in welke kwaadaardige wereld
wij momenteel zijn beland. De media overspoelen ons met uitgebreid nieuws
over een dreigende oorlog waarbij ons het ergste te wachten zou staan. Ook
hoor je nogal eens: “Houd toch op met die bangmakerij”.

WAARSCHUWING UIT HET VERLEDEN.

We moeten niet collectief in de angst schieten, maar het zou onverstandig zijn
wanneer we de waarschuwingen over een dreigende oorlog niet serieus nemen.
Het wel serieus nemen, kan ons aanzetten tot alles in het werk stellen om een
verdere escalatie van de oorlog in Oekraine te voorkomen. Hierbij helpt niet dat
de vechtende partijen en andere landen die aan de onderhandelingstafel zitten
verschrikkelijke uitlatingen in de media doen, wat vaak dient als wisselgeld tijdens
deze besprekingen. Op die manier wordt een zo sterk mogelijke onderhandelings-
positie ingenomen.

In 2019 schreef ik een column, nummer 14, hierin staat een passage met de titel:
Het bombardement van Rotterdam uit 1940. Hierbij een deel van mijn toenmalige
gedachten over oorlog en vrede:

“Leven in Vrijheid.

Vrrijheid is voor ons vanzelfsprekend. Wel heb-
ben we nu te maken met forse dreigingen. Lees
de kranten en beluister de media. De polarisatie
w.o. populisme, nationalisme, eigen volk eerst,
moet niet worden onderschat. De Europese
Unie ligt zwaar onder vuur. Ik ben wel van me-
ning dat de vierenzeventig jaar vrede mede te
danken is aan het samenwerkingsverband van
de 28 leden.

DE EUROPESE UNIE.

De scherpe kritiek over de bureaucratie, corrup-
tie, ambtenarij en bemoeizucht over zaken van
een bepaald land, zijn vaak terecht en belang-
rijk genoeg om voortvarend te worden aange-
pakt. De door sommige gewenste NEXIT zou
de chaos van de komende BREXIT alleen maar
overtreffen en vergroten. Ook piketpalen rond
ons kleine landje zouden daarbij niet helpen.
Alle door mij opgezochte informatie over verle-
den maakt verdrietig en onzeker, maar tegelij-
kertijd ook blij dat we nog altijd in vrede mogen
leven. Vrijheid is een kostbaar bezit.”



Het bovenstaande schreef ik in 2019. Toen lag de Europese unie steeds vaker on-
der vuur. Inmiddels wordt er ook door niet pro-Europese politieke partijen positiever
gekeken naar de Europese unie, zeker nu we niet meer kunnen rekenen op de
voorheen vanzelfsprekende steun van de Verenigde Staten mocht er oorlog komen
op Nederlands grondgebied. Vrijheid is een kostbaar bezit, dat was in 2019 zo en
dat is het nog steeds.

We gaan in mei vieren dat wij in Nederland 80 jaar in vrede leven. Tot voor kort
kwam de dreiging van een mogelijke oorlog niet meer in onze gedachten op, maar
is momenteel niet meer weg te denken. Laten we hopen dat een stokoud gezegde
bewaarheid wordt:

EEN MENS LIJDT HET MEEST
VAN HET LIJDEN DAT HIJ VREEST
MAAR DAT NOOIT OP KOMT DAGEN.
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