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VADERTJE CATS.
Hopelijk vergis ik me, maar van de jongere generaties zullen er weinig zijn die de
naam van Jacob Cats bekend in de oren klinkt. Begrijpelijk omdat hij leefde in de
zestiende eeuw. Voor mij was eveneens de hulp via Google een welkome bron van
informatie. Toch vinden we zijn naam of zijn uitspraken nog vaak terug in onze tijd.
Enkele aansprekende voorbeelden uit zijn uitgebreide creaties:

Al is de leugen wondersnel
de waarheid achterhaalt ze wel.

Al draagt een aap een gouden ring
zo blijft het toch een lelijk ding.

Als de wijn gaat in de man,
ligt de wijsheid in de kan.

Geld dat stom is, maakt recht wat krom is

Geen spies maakt zulke diepe wonden
als achterklap en boze monden.

Wie maar één boekje heeft gelezen,
blijkt vaak een wijsneus te wezen.

In vriendschap geeft liefde voor ruimte
geen haat.

WIE WAS JACOB CATS.

Vadertje Cats, zoals hij werd genoemd, werd op 10 november 1577 in Brouwershaven ge-
boren en overleed op 12 september 1660, tweeéntachtig jaar oud. Voor velen stond hij te
boek als dichter. Verder was hij schrijver, jurist en politicus. Hij vestigde zich in Amsterdam,
trouwde in 1605 met Elizabeth Vogelaar, de dochter van de schatrijke familie Vogelaar.
Vervolgens werd zijn domicilie Den Haag waar hij met zijn vrouw zelfs in het Catshuis be-
landde. Deze woning was jarenlang de ambtswoning van onze minister president.

Uit zijn vele ingevingen heb ik er nog één uitgepikt, die mij zeer aanspreekt :

HET PUNTJE VAN MIJN GOUWE PEN
IS HET FELSTE WAPEN DAT IK KEN.

Omdat de tekst in de “ik vorm” geschreven staat, bevestigt hij zijn stevige aanpak als jurist
en bewijst hij eveneens zijn bijzondere kwaliteiten. Er viel met hem niet te spotten. Er was
respect voor hem. Hij wist ergernis en narigheid vaak te beperken.



IN DEZE SPANNENDE TIJD.

Eigenlijk zijn we in Nederland op een punt aanbeland waar we snakken naar meerdere
vadertjes Cats. Zijn deskundigheid had zeker remmend gewerkt op de toenemende onver-
schilligheid. Het gaat niet meer over het onderwerp zelf maar hoe kan ik mijn tegenstande-
ronderuithalen op een grove manier. Facebook geeft volop voorbeelden hiervan. Ook in de
Tweede Kamer laten politici nogal wat nare sporen na zonder resultaat.

MIJN GOUDEN PEN.
Zijn waarheidsvinding in zijn op schrift gestelde betogen waren vaak onbetwistbaar. Zijn
opleiding tot advocaat en ervaring in de politiek bleken hem daardoor goed van pas te
komen. Veel kwaad kon hierdoor voorkomen worden. Niettemin geef ik de voorkeur aan
onderstaande spreuk:

WIE ZIJN TONG WEET TE BEDWINGEN
IS BETER DAN HEEL MOOI TE KUNNEN ZINGEN.
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