EEN BOEK VOL HERINNERINGEN.
In het jaarboek van het Historisch Genootschap Heerjansdam werden wij dorpe-
lingen weer getrakteerd op een keur aan gebeurtenissen over het jaar 2024 en het
grijze verleden. Zelfs werd ik persoonlijk in een reportage over de bol geaaid. Over
de geplaatste foto van mij en de inhoud van het verhaal: het had wel wat minder
gekund. Niettemin bedankt hiervoor. De foto van mijn vader in het jaarboek stemde
mij wel echt blij. Als kapper van de Heerjansdammers laat hij op de foto zien hoe
je het ouderwetse en gevaarlijke scheermes moet handteren, zie de foto hieronder.

DE KAPPER.

Gezegd mag worden dat mijn vader het scheermes
bekwaam hanteerde. Hij was dan ook niet voor niks
de kapper van Heerjansdam. (In die tijd moesten alle
moderne attributen nog uitgevonden worden). Met het
gladscheren van het stoppelig baardgebied droeg hij
ruimschoots bij aan het aantrekkelijker maken van de
heren bij de dames. De Zaterdag was de uitgelezen
en veelal de enige dag om de kapper te bezoeken.
Vanaf acht uur tot circa drie uur in de middag was
het altijd een drukte van belang. Er was één uitzon-
dering. Na sluitingstijd ging de deur nog één keer van
het slot. Buschauffeur Wim Reedijk had om zeven uur
in de avond zijn laatste rondje met de bus erop zitten.
De kapperswinkel ging toch nog één keer open voor
Reedijk. Hierna was het 66k voor de beide vermoeide
heren echt weekend.

STEVIGE DISCUSSIES.

Als opgroeiend mannetje was ik nogal nieuwsgierig en geinteresseerd naar de soms
spannende verhalen en roddels in de winkel. Spijtig genoeg mocht ik tijdens de werkuren
niet in de kapperszaak komen. Niettemin luisterde ik aandachtig in de aangrenzende
kamer stiekem naar de uitgebreide discussies over gevarieerde onderwerpen, o.a. de
falende regering, voetbal was zeer geliefd, maar dit keer ging het over een dramatisch
ongeluk. Het betrof het neerstorten van een passagiersvliegtuig in Japan en nog wel op
zondag ook. De gesprekken over het drama veroorzaakte veel medeleven. Onverwacht
pakte één van de klanten zijn kans door nogal stevig te stellen dat door dit drama wel de
zondagsrust (zondagsheiliging) was verstoord en voegde er nog aan toe : “De inzitten-
den van het vliegtuig zijn allen levend ter helle gevaren”. Sprakeloos en woedend
waren de diverse reacties. Nadat mijn vader had gevraagd wat rustiger met elkaar om te
gaan, verliet de prediker spoorslags de kapperszaak de verdere klanten in verbijstering
en mijn vader met 15 cent verlies, achterlatend. De niet verwachte ophef greep me toen
wel aan. Pas later drong de reikwijdte van zijn woorden tot me door.



HET HISTORISCH GENOOTSCHAP ZOEKT....U!

Ik begon deze column met het jaarboek 2024 van het historisch genootschap. Elk jaar
krijgen de leden een Jaarboek zodat we op de hoogte blijven van het verleden van ons
dorp. Wat door het Historisch Genootschap in de loop der jaren is gepresteerd, verwoord
ik maar op z’n Heerjansdams met: “petje af’. Dat moet toch weer de nodige motivatie
geven. En hopelijk is er genoeg enthousiasme onder de leden van het Historisch Genoot-
schap. Want het genootschap is dringend op zoek naar vrijwilligers. Hebt u interesse in
de geschiedenis van ons dorp, wat tijd over en voelt u zich aangesproken? Wacht niet
tot u gevraagd wordt, maar neem even contact op met Joop Wiekeraadt (tel. 078 — 677
1290 of 06 -3650 1396 / e-mail: dendijk@hetnet.nl). Samen kunnen jullie bekijken wat u
kunt betekenen voor het genootschap en zijn leden.Want €én ding is mij duidelijk: Het
Historisch Genootschap Heerjansdam moet blijven voortbestaan!

Met een aantal leden van zo’n slordige 600 zijn er zeker ook de nodige mensen enthou-
siast te maken die aan de oproep gehoor geven. Heel veel succes.
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