
                                                                                                       DE NADERING VAN DEN VIJAND        
Tot mijn stomme verbazing vond ik tussen mijn gedateerde stukken een origineel 
document van de Nederlandse regering. Het betreft opdrachten en waarschuwingen 
vanwege de dreiging van oorlog met de Nazi’s. Deze dreiging is realiteit geworden, 
de tweede wereldoorlog 1940-1945. Het waarschuwingsdocument is ondertekend  
op 10 mei 1940 door de voorzitter van den Raad van Ministers in ‘s-Gravenhage. 

UIT DE HEERJANSDAMSE ARCHIEVEN.
Het bezit en de herkomst van het document is helaas uit mijn geheugen gewist. Wellicht 
komt het uit de archieven van de gemeente Heerjansdam. Onderaan het document wordt 
duidelijk dat het wel om een replica gaat. De inhoud is wel origineel en belangrijk. In vroe-
gere tijden werd belangrijke informatie aan de bewoners bekend gemaakt via een groot in-
formatiebord bij het gemeentehuis. Het betreff ende document heeft zelfs een afmeting van 
40 bij 60 centimeter. Iedere burger kon hierdoor kennisnemen van belangrijke informatie 
van de overheid. 

OORLOGSDICIPLINE VEREIST. 
Op de volgende pagina staat een foto van het document (proclamatie) en deze kunt u lezen

MISLEID.
Geruime tijd heeft bij de regering de geruststellende gedachte geleefd dat Nederland neu-
traal zou blijven. Der Führer Hitler had blijkbaar die gedachte gewekt in zijn vele verderfelijke 
redevoeringen. De geruststellende mededeling ooit uitgesproken door de overheid:“Gaat u 
maar rustig slapen” werd een immense nachtmerrie. Na zo’n tachtig jaar van vrijheid is er 
in Nederland opnieuw de dreiging van oorlog. Laten we hopen dat deze dreiging uiteindelijk 
geen realiteit gaat worden.  
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Let op: op de volgende bladzijde het document (proclamatie)



deel101 De aangebrachte witte lijn in het originele stuk is een correctie achteraf omdat de proclamatie met 
grote haast moest worden gemaakt.

Separaat onder op het document is nog toegevoegd OORLOGSKRANTEN no.1 – Richtlijnen van 
de regering aan de Nederlandse bevolking na de Duitse inval.


